
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Kraaien alaaf! 
 
’t Is alweer bijna zover… februari komt d’r aan en dan barst ’t feestgedruis weer los. Als de kleuren rood en 
groen door de straten schieten, de confetti tot in je onderbroek zit en een bak met herrie je uit je bed blaast, 
dan weet je daar komen de Blatbloasers aan!  
 
Na al die jaren van blazen, feesten en lol trappen, is er één ding nooit veranderd: onze passie voor muziek. 
Want of we nou op een groot podium staan of in een knus café in ’n klein Brabants durpke, zodra de eerste 
noot klinkt, begint het carnavalsbloed meteen weer te kriebelen. Wij zijn en blijven een echte blaaskapel in 
hart en nieren! 
 
En we komen overal hè: in de gezelligste hoeken van Brabant, maar ook ver d’n grens over, van België tot 
Duitsland! Overal waar een feestje te vinden is, duiken wij op met onze toeters, trommels en natuurlijk ons 
goeie humeur. 
 
Ook dit jaar zijn we weer vol op stoom en paraat om heel wat meters te maken. Je zult ons dan ook zeker 
tegenkomen in het Kraaierijk, waar we niet alleen te zien, maar vooral keihard te hóren zullen zijn! 
 
Naast muziek maken, zijn we ook erg creatief te zijn in onze vrije tijd! Zo organiseren we iedere twee jaar een 
grote spooktocht in Rucphen. Dit jaar is het weer zover en kunnen we datum alvast met jullie delen, namelijk 
zaterdag 24 oktober 2026! Overige informatie volgt, maar houdt vooral ook onze socials in de gaten! 
 
Blaaskapel: @deblatbloasers 
Horrortocht:  @thenightofhorror_rucphen 

 
 
 


