
Beste kraaien en kraainnen, 

Wat was het vorig joar toch weer fijn. Na een jaarke niks mogen doen met carnaval was het 
op het plein in het hart van Rucphen toch weer fijn. Heerlijk om op carnavals zaterdag 
middag te hebben mogen hebben gespeeld op het zonnige plein. De sfeer zat er zeker in. Al 
moesten sommige van ons nog even hun instrument uit het stof halen. Het was ook al weer 
twee jaar dat we echt hebben gespeeld mey carnaval. Dat was een middag om nooit te 
vergeten. Zoveel gezelligheid. Natuurlijk was dat nie alles wat we deden die carnaval. 
Oudenbosch staat standaard op ons lijstje. Daar was het wel iets minder dan voorgaande 
jaren vanwege een akkefietje Gelukkig liep dat allemaal goed af. Toen op zondag een soort 
actjes dag. Dat was ons wel wat. Maandag een prachtige spelletjes dag gemaakt.  

Vorig joar was het nog niet helemoal hoe het heurt te zijn maar dit joar wordt dat beter. 
Iedereen heeft meer tijd gehad om er weer wat moois van te maken en wij zeker ook. Wij 
kunnen niet wachten om weer wat setjes voor jullie te spelen. Laten we er weer een mooie 
carnaval van maken. 

 

Groetjes, 

De Blatbloasers 

 

 


