
Kraaiekrant Blatbloasers 2023 

Ja ja, ons kraaike is vevenvevtig geworden. Maar hij is 
niet de enige die komende carnaval wat te vieren et! 
De Bladbla… Bladblao… Blatbloaze… Blatbloasers 
tellen de komende carnaval ook al weer elluf jaartjes! 
Voor deze hele speciale gelegenheid gaan we een 
leuke terugblik werpen op de afgelopen mooie jaren! 

We beginnen bij het begin, de oerknal van de 
Blatbloasers. De Blatbloasers zijn gevormd bij het 
uitsterven van de Klapbloasers. We waren allemaal 
nog pubers, waaronder een paar die afstammen van 
de Klapbloasers. De eerste echte vergadering, met 
alleen maar ijsthee natuurlijk, vond plaats op 9 maart 
2013. Het eerste echte aftrap weekend was het 
weekend van 8 november, waarbij ons eerste 
concertje op de basisschool Sint Martinus was. De avond daarna hebben wij, toen nog vrij houterig 
met beweging, gespeeld op het liedjesfestival. Ons eerste seizoen hebben wij gelijk al de vijfde plek 
behaald bij de grote optocht! (van de 5 deelnemers). Desondanks hebben wij een enorm gezellige 
eerste carnaval gehad met zelfs nog een kampweekend erachteraan. 

  

Wist je dat: Bas sinds het oprichten van de Blatbloasers bijna 2 meter gegroeid is? 

Na het geboorteseizoen van de Blatbloasers ging het pas echt los, maar nog steeds met ijsthee. Zo 
deden wij mee met de bonte avond op 22 februari en gingen wij dit jaar voor het eerst langs bij het 
‘Knallebal’ in Puitenol, wij waren op slag kneiter verliefd. Ook met de grote optocht hadden wij weer 
geweldig gepresteerd als medisch team die het lachvirus moesten bestrijden. We hadden zelfs de 
zesde plek behaald! (van de zes deelnemers).  

 



 

Wist je dat: We Job bijna echt ‘Doctor’ kunnen gaan noemen? 

Het 3e seizoen alweer pfoe, de tijd vliegt 
voorbij. Dit jaar hebben we het winnende 
carnavalsliedje van het Kraaierijk 
geschreven; ‘t Is geen automaat! Met dit 
succes wilde wij provinciaal doorbreken, 
met zeer weinig succes. Maar dit jaar 
was er wel een doorbraak bij de grote 
optocht, we hadden namelijk de 6e prijs 
gekregen! (van de 7 deelnemers!!!). 
Verder gingen we dit jaar weer naar onze 
vertrouwde stekkies zoals het Knallebal.  

 



 

Wist je dat: IJS (Iris, Jouke, Sarah) biiijna altijd op volgorde staan/zitten? 

Het 4e seizoen, Guus en Tijn hadden besloten helaas ons bandje te verlaten. We hadden ineens geen 
grote trom speler meer, en een trompet minder. Gelukkig hebben we door de jaren heen wat 
slaghulp gekregen van familie Smeekens. Langzaam maar zeker klommen wij omhoog in de prijzen 
voor de groepen, dit jaar hadden we namelijk de 4e prijs (van de zes deelnemers).  

 

Wist je dat: Guus en Tinus een zangcarrière hebben geprobeerd op te zetten bij de Bonte avond? 
(met vrij weinig succes) 

Het 5e  seizoen, helaas werd het liedjesfestival niet meer georganiseerd. Misschien is het binnenkort 
weer tijd voor een reprise ; ). Dit jaar bestonden we al weer 5 jaar! Alles stond op z’n kop dit jaar, ook 
onze score voor de grote optocht. Als je de score lijst namelijk op z’n kop zou houden stonden wij 
bovenaan! 



 

Wist je dat: Voor één dag Manon en Marnel onvoorziene baardgroei hadden? 

Het 6e seizoen, dit jaar hadden we heel de plus 
leeggeroofd voor kartonnen dozen (sorry voor 
de mensen die al hun boodschappen niet kwijt 
konden). We hebben dit jaar met de grote 
optocht een levende Tetris act opgezet die in de 
smaak viel bij de jury, we kregen namelijk de 
derde en mottoprijs! Dit jaar kregen wij ook 
voor het eerst ondersteuning van Huub op de 
trombone. Dit jaar hadden we ook ons 
geweldige jubileum uitje! Helaas hebben we dit 
seizoen ook afscheid moeten nemen van Kelly, 
Emmy en Nelleke.  

 

 

 



 

Wist je dat: Sander de hele optocht stapjes van 10 mm moest zetten omdat hij anders omviel? 

Het 7e seizoen, Dit jaar gingen we opzoek naar 
een leuke match met onze Tinder act. Helaas 
konden we deze niet opvoeren bij de grote 
optocht, want deze was af ’geblazen’ dit jaar.  



 

Wist je dat: personage Wouter (Sander) erg in de smaak viel bij mensen tijdens de optocht? Maar hij 
valt toch het meeste in de smaak bij Anke, daarom wensen wij hen veel geluk samen bij hun bruiloft 
die gaat komen! 

Het 8e seizoen… In 2021 was er natuurlijk geen 
carnaval, hierdoor hebben we veel online spelletjes en 
quizzen gedaan wat ook heel erg leuk was! 



 

Wist je dat: Bram geneigd is zijn boterham in het water te laten vallen? 

Het 9e seizoen werd er weer vollop gecarnavald, het zonnige weer op vrijdag bracht die dag veel 
lachende gezichten toen we weer lekker mochten toeteren voor wat mensen. Alhoewel er niet veel 
kapellenfestivals waren dit jaar, konden we wel ons eerste debuut maken bij het Soepzooybal in 
Puitenol! 

 

Wist je dat: wij een intern ‘bouwclubje’ hebben genaamd; ‘BC de Losers’, die opgericht is door Lise 
en Daniëlle? Samen hebben zij ons prachtig Bierblat gemaakt met de hulp van hun stagiaire Tinus.  

Dan zijn we aangebroken bij het 10e seizoen! Dit jaar hebben we GEWONNEN, HEUUUUUJJJ bij de 
grote optocht. We werden allemaal even wat ouder, dus was de grote optocht ook wel wat 
zwaarder. Dit was het uiteindelijk allemaal zeker waard met een supergezellig resultaat waar we veel 
om hebben kunnen lachen. Ook hebben we dit jaar een nieuw lid erbij gekregen; Koen! Met veel 
enthousiasme speelt hij lekker mee op de trompet. Op het moment dat wij dit nu schrijven, gaan wij 
bijna beginnen aan onze actie voor 3FM Serious Request waarbij de donatieteller nu al op meer dan 
8000 euro staat, bedankt aan iedereen die deze actie heeft gesteund! 



 

Wist je dat: omdat wij dit jaar wat expertise nodig hadden in hoe het is om oud te zijn, hebben wij 
jaren geleden Jack en Istvan gevraagd om in te vallen bij de ons. Wij zijn heel erg dankbaar voor hun 
inzet en gezelligheid! 

Nou, ik heb wel genoeg geluld nu denk ik. Wij kijken terug op een geweldige afgelopen 11 jaar en 
hebben erg veel zin in aankomende carnaval en de komende 11 jaar! Iedereen bedankt die ons de 
afgelopen jaren heeft gesteund!  

 


