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Beste Kraaikes en Kraaiïnnekes, 

Witte gullie het nog? Dat we zo’n zes jaar geleden besloten hebben om een nieuwe blaaskapel 

te starten? We zijn nu zes jaar verder en d’r is een jilleboel veranderd in die tijd. Toen we 

begonnen, waren we allemaal nog jonkies in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, maar inmiddels zijn 

we in z’n geheel een 18+ groep, heeft een groot deel zijn/haar rijbewijs, een enkeling hier en 

daar een eigen auto en wordt de ijsthee langzaamaan vervangen door bier. We zijn allemaal 

misschien een stukske ouder geworden in deze jaren, maar dat heeft er zeker niet voor 

gezorgd dat onze kapel minder is geworden. In tegendeel zelfs; we krijgen veel reacties van 

mensen die vinden dat we de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid in ons spel. We hebben 

zelfs vernomen van een Da’Kapelleke’er dat diegene stik jaloers is op ons (we noemen geen 

namen 😉). Ja, tis echt waar, nie gelogen. 

Afgelopen jaar was natuurlijk, zoals elk jaar, ook weer fantastisch mooi. We hebben tijdens de 

grote optocht letterlijk van alles op onze kop gehad, we zijn weer diverse kapellenfestivals 

afgegaan, hebben onze eigen sweaters ontworpen en aangeschaft en hebben onze primeur in 

het geweldig mooie Agora gehad tijdens het openingsfjist. Wat zal het komende carnaval 

anders, maar ook zeker zo gezellig worden in dit grote, nieuwe gebouw. Wij hebben er in elk 

geval super veel zin in! 

De voorbereidingen voor komend carnavalsseizoen zijn ook al in volle gang. Zo hebben we een 

heuse “bouwdag” gepland in januari om ons idee voor de grote optocht in mekaar te zetten, 

hebben we de eerste repetities alweer gehad en zijn er aan ons repertoire weer allerlei nieuwe 

nummerkes toegevoegd. Er zijn nieuwe meezingnummers ingelast, maar ook zal onze Sexy 

Sax Sectie in het zonnetje komen te staan met een eigen medley. Benieuwd geworden naar 

hoe deze nieuwe deuntjes zullen klinken? Dan zien we je graag een keer bij een van de fjistjes 

waar we onze muziek ten gehore zullen brengen! 

Houdoe en tot komende carnaval! 

Groetjes van 

De Blatbloasers 


