
Beste Kraaikes en Kraaiinnen, 
 
Wat ‘n jaar is ‘t geweest hè! Wie had tijdens carnaval 2020 ooit kunnen bedenken dat het 
jaar er zo uit zou zien? In februari liepen we nog met z’n allen in de polonaise en hosten we 
van café naar café, en nog geen maand nadat onze Kraai werd verbrand, zaten we allemaal 
thuis en mochten we de deur bijna niet meer uit. Helaas zal de komende carnaval er niet uit 
gaan zien als normaal en zullen wij, de Blatbloasers, waarschijnlijk weinig tot niet op kunnen 
treden. Onze voorbereidingen op carnaval liggen daarom ook zo goed als stil. Dit vinden wij 
(en we hopen jullie ook) ontzettend jammer: carnaval is iets waar wij met z’n allen altijd erg 
naar uitkijken! Om tóch nog een beetje in de carnavalssferen te komen en het 
carnavalsgevoel te krijgen, blikken wij samen met jullie terug op afgelopen carnaval! 
 

Ons (alweer zevende) jaar begon vrijdag 
traditiegetrouw met optredens op de 
basisscholen in ‘t Kraaienrijk én op basisschool 
Oost in ‘t Krabbegat. In de avond hielden wij onze 
‘kroegentocht’ en lieten onze mooiste klanken 
horen in verschillende cafés in ‘t Grasduinersdorp 
en ’t Stijlorenrijk. We sloten de avond af bij het 
erg geslaagde eerste ‘DalkeBal’, georganiseerd 
door onze collega’s van Da’Kapelleke. Wij 
hebben genoten van de avond en vinden dit 
zeker voor herhaling vatbaar! 
 

 
Op de (toch wel zeer vroege) zaterdagochtend hebben we 
onze ‘innerlijke kraai’ gevoerd tijdens de Kraaienoptocht 
naar het gemeentehuis om vervolgens de sleutel op te 
halen. Eenmaal daar aangekomen mochten we battelen 
tegen de andere blaaskapellen van de gemeente. Het was 
een zeer spannende strijd en de concurrentie was hevig. 
In de finale stond rood-groen tegenover oranje-blauw en 
jullie raden natuurlijk al wie er uiteindelijk naar huis gingen 
met de beker: De Blatbloasers! 🥳🍂 In de middag was het 
tijd voor een optreden bij de kindermiddag in Agora en 
daarna maakten we ons op voor toch wel een van de 
hoogtepuntjes tijdens carnaval: het Knallebal in ’t Puitenol! De avond was kei gezellig en we 
kwamen zelfs een paar verdwaalde kraaien/planten tegen... 

Zondag: de dag van de grote optocht. We waren klaar 
om onze 3e podiumplaats van vorig jaar te verdedigen 
en hadden er enorm veel zin in! Het weer was, in 
tegenstelling tot ons, helaas niet in een goede bui: het 



waaide hard en de regen viel met bakken uit de hemel. De knoop werd doorgehakt: de grote 
optocht zou deze dag niet doorgaan. Super jammer natuurlijk, maar gelukkig hebben we 
dinsdag nog wel onze act kunnen uitvoeren tijdens de kinderoptocht! 
 
Maandag hebben we weer op mogen treden voor de oudste en jongste Kraaikes van het 
Kraaienrijk. In de avond zijn we voor het eerst afgereisd naar Struivenlaand voor het 
gezellige Kapellenfestival van de Borrelnoten. Daar was voor het eerst ons kei mooie 
Blatbloasers bierblat te bewonderen (credits naar Daniëlle, Lise en Tinus!), dat die avond 
zeer goed is ingewijd"#$%.  
 
En toen was het alweer dinsdag, de laatste dag van 
carnaval. Voor ons nu een drukke dag, want we 
moesten ons voorbereiden op onze act van de grote 
(maar inmiddels kleinere) optocht. Alles werd uit de kast 
gehaald en iedereen werd omgetoverd tot iemand waar 
menig kraai wel een beschuitje mee wilde eten! We 
vonden het kei leuk dat we onze act toch nog aan heel 
het Kraaienrijk hebben kunnen laten zien! Na de optocht 
hebben we nog opgetreden voor de Kraaikes van de 
Kerkakkers. In de avond was het dan toch echt tijd voor 
de verbranding van onze geliefde Kraai, die, na een regenachtige lichtjesoptocht door 
Rucphen, in vlammen is opgegaan. Van de vlammen bij de Kraaienverbranding gingen de 
Blatbloasers door naar vlammen op de bakplaat: onze carnaval hebben we afgesloten bij 
Osaka in Roosendaal! 

 
Dat was het dan, de korte terugblik op Carnaval 2020. Het was een carnaval met een aantal 
nieuwe elementen, zoals het DalkeBal en onze prins Ker d’n jirste (waar het Kraaienrijk kei 
trots op mag zijn!). Het was een carnaval waarin we een aantal dingen hebben moeten 
missen, met name de grote optocht. Maar het was vooral een carnaval met heel veel muziek, 
leut en gezelligheid! En daor zit voor ons toch wel ‘t meeste in! 
 
Houdoe (taai) en hopelijk tot snel! 
De Blatbloasers 
 


