
De Blatbloasers  

Om te beginnen willen we nog even terugblikken op carnaval 2019, want wat was dat een topjaar 
voor ons! We hebben super veel leutige optredens gehad en als kers op de taart (of als het passe bij 
het mète) werden we 3e bij de grote optocht! De wonderen zijn blijkbaar de wereld nog niet uit. Ja,  
kortgezegd was carnaval 2019 enorm leutig! 
Maar helaas hebben twee Blatbloasersleden besloten om te stoppen na carnaval 2019. Wij willen via 
deze weg Kelly en Emmy enorm bedanken voor de leuke jaren! 

De tijd vliegt als het leutig is. Vorig jaar bestond ons mooie bandje namelijk alweer 5 jaar en dat 
hebben we natuurlijk goed gevierd. 2 juni was het zover, de enige echte officiële Blatbloasersdag! Wij 
zijn allemaal stik fanatiek en dus begon de (bloedhete) dag met een wedstrijdje. De feestcommissie 
had levend Cluedo uitgezet over heel gemeente Rucphen. Wat was dat leutig! Na deze spannende 
wedstrijd was het tijd voor wat ontspanning met een lekkere luxe lunch! De Blatbloasersdag was 
hierna natuurlijk nog lang niet afgelopen. Het was tijd voor een echt 18+ uitje in het donker. Ja ja, we 
worden allemaal volwassen. We vonden het nog niet warm genoeg en daarom moesten we allemaal 
zwarte kleding aantrekken. Daarna werden we in groepen verdeeld waarmee we een donkere kamer 
in moesten…. Wat er daarna gebeurde zullen alleen de Blatbloasers weten….  
Na deze bloedhete, maar enorm spannende en unieke ervaring, was het tijd voor wat luchtigere 
kleding en het avondeten. Om de dag helemaal goed af te sluiten hebben we allemaal een 
Blatbloasers goodiebag gekregen met unieke producten, zoals de enige echte Blatbloaserspen en 
stickers van het logo. Deze dag is er een om nooit meer te vergeten!  

Het is alweer 2020 … Aangezien de jongste blatbloasertjes in 2000 zijn geboren betekent dat, voor de 
snelle rekenaars onder ons, diegene in ‘de jeugdkapel’ van Rucphen al 19 of 20 zijn. En dat is zeker te 
zien. Iedereen kan namelijk meerijden dit jaar, want alle Blatbloasers hebben hun rijbewijs! Er zit 
echter wel een addertje onder het gras… Ijsthee is namelijk niet echt meer van deze tijd. De meeste 
Blatbloasers drinken liever iets sterkers. Er zijn er niet veel die graag de BOB van de avond zijn… Dat 
wordt dus een busje huren. "#$% 

We zijn van plan om van carnaval 2020 net zo’n feestje te maken als de afgelopen jaren! Iedereen 
een leutige carnaval en op naar het volgend seizoen!  

 

 

 


