
												De	Blatbloasers	
Beste	kraaien	en	kraaiïnekes,	ik	zie	u	al	denken…..”is	dit	nou	een	foutje?!”	Maar	ik	kan	u	
vertellen:	het	is	goed	wat	u	leest!	Er	is	namelijk	een	gloednieuwe		blaaskapel	in	het	
Kraaienrijk,	genaamd	“De	Blatbloasers”.	En	deze	blaaskapel	gaat	met	carnaval	het	dak	eraf	
blazen!!!	

Zoals	vele	van	jullie	wel	weten	zijn	vorig	jaar	“De	Klapblaosers”	na	32	jaar	in	het	Kraaienrijk	
te	hebben	gespeeld	gestopt.	Op	het	laatste	Nasjonaole	Stippefestival	(11-2-2013)	kwam	er	
rond	de	klok	van	9	uur		een	gek	idee	dat	“we”	misschien	zelf	een	blaaskapel	konden	
oprichten.	Met	“we”	bedoelen	we	een	stel	enthousiaste	en	muzikale		jongeren	die	wel	
houden	van	een	feestje!	Het	idee	is	eigenlijk	meteen	heel	serieus	genomen.	Het	
belangrijkste	op	dat	moment	was	natuurlijk:	de	naam!	Ik	weet	het	nog	goed	alle	bierviltjes	
werden	volgeschreven	met	letters	en	mogelijke	namen,	totdat	iemand	op	de	naam	
“Blatbloasers”	kwam.	Iedereen	vond	het	gelijk	een	geweldige	naam,	zo	kwamen	we	ook	
gelijk	op	onze	kleuren	uit,	namelijk	rood	en	groen.	Vanaf	toen	is	het	begonnen	…	

De	volgende	dag	hadden	de	Blatbloasers	al	een	eigen	twitter	en	facebook	account	en	een	
tijdje	daarna	al	een	eigen	website.	Toen	werd	het	allemaal	pas	echt	serieus	en	de	eerste	
bijeenkomst	moest	maar	eens	geregeld	worden!	Op	de	avond	van	9	maart	2013	was	het	dan	
zove:	de	eerste	officiële	Blatbloasers	vergadering!	Die	avond	werd	er	van	alles	besproken	en	
gekozen.	Onder	andere	een	voorzitter	(Anke	Smeekens),	secretaris	(Sander	van	Dorst)	en	
penningmeester	(Nelleke	Geleijnse).	De	kleur(en)	van	onze	kleding	hadden	we	al	bedacht,	
maar	we	moesten	natuurlijk	nog	wel	mensen	hebben	die	er	dan	voor	gingen	zorgen	en	ook	
die	groep	is	die	avond	ontstaan.	Er	is	die	avond	nog	zoveel	besproken	dat	je	het	allemaal	niet	
kunt	opnoemen.	Van	het	repertoire	tot	de	carnavals	optocht,	echt	van	alles!	Wat	wel	nog	
even	vermeld	mag	worden	is	ons	logo,	want	ook	dat	is	uit	die	avond	voortgekomen.	U	heeft	
hem	waarschijnlijk	al	zien	staan,	want	wat	staat	ons	blad	daar	te	blazen!				
Maanden	gingen	voorbij	en	enkele	vergaderingen	vonden	nog	plaats,	ons	repertoire	werd	
steeds	uitgebreider	dus	we	zouden	maar	eens	moeten	gaan	oefenen!	Dat	gebeurde	op	
zondagavond	1	september	2013.	Op	die	avond	werd	er	voor	het	eerst	gerepeteerd	en	wat	
was	het	leuk!!	Eindelijk	begonnen	we	echt	de	boel	omver	te	blazen!	Meer	repetities	volgden	
en	op	8	november	2013	was	eindelijk	onze	première	…	ons	eerste	optreden	op	het	50	jarig	
jubileum	van	de	St.	Martinusschool	in	Rucphen!!!	Wat	hebben	we	daar	genoten	en	volgens	
mij	vond	het	publiek	ons	ook	heel	erg	leuk!	De	avond	daarna	was	nog	belangrijker,	omdat	
we	toen	moesten	optreden	op	het	liedjesfestival	van	Da’	Kapelleke.	Daar	begon	de	
carnavalsfeer	pas	echt	voor	de	Blatbloasers!	Ook	hebben	we	onlangs	voor	het	eerst	een	
lopend	optreden	gegeven	tijdens	de		lampionnenoptocht.	Dat	lopen	moeten	we	nog	even	
goed	oefenen,	maar	ook	dat	was	weer	een	feest!	Inmiddels	is	er	veel	gerepeteerd	en	hebben	



we	weer	nieuwe	liedjes	en	ideeën.	We	hebben	nog	zo’n	2	maanden	voor	het	zo	ver	is.	...	
onze	EERSTE	CARNAVAL!!!	Wij	kijken	er	naar	uit	en	heb	er	heel	heel	heel	erg	veel	zin	in!!!	

Hopelijk	tot	dan	!!!	:)		

Groetjes	van	“De	Blatbloasers”	

	

	


